
Lied 

Een beetje eenvoud, een beetje aandacht,    
een straaltje licht in een donk’re wereld.      
Een beetje dromen, een beetje stilte,    
een korrel zout voor een nieuw begin.  

Een beetje liefde, een beetje vrede,  
een straaltje licht voor miljoenen mensen.   
Een beetje kracht en een beetje vreugde,   
een korrel zout voor wie hopen blijft.   

Ik droom van een wereld met plaats voor elk kind,   
waar iedereen warmte, respect ondervindt; 
die iedereen koestert, met zorg, zij aan zij. 
’t Begint bij jou en mij.  

Een beetje eenvoud, een beetje aandacht,    
een straaltje licht in een donk’re wereld.      
Een beetje dromen, een beetje stilte, 
een korrel zout voor een nieuw begin.     

Een beetje liefde, een beetje vrede, 
een straaltje licht voor miljoenen mensen. 
Een beetje kracht en een beetje vreugde, 
een korrel zout voor wie hopen blijft. (2x 
volledig refrein) 

Straaltje licht voor jou en mij.   
Korrel zout voor jou en mij. 

WELKOM VOOR DE VIERINGEN 

INDE GOEDE WEEK en PASEN 

Palmzondag 2 april 

10.30 u. met zegening van de palmtakjes  

Dinsdag 4 april: Verzoeningsviering 

19.30 u. om vergeving te ontvangen. 

Donderdag 6 april: Witte Donderdag 

19.30 u. met Jezus aan tafel  

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 

15.00 u. KRUISWEG in de Sint-Jozefkerk 

19.30 u. KRUISHULDE 

Zaterdag 8 april: Paaswake 

20.00 u. we ontsteken het licht van de Paaskaars 

Zondag 9 april: Pasen 

10.30 u. Gezinsviering.  

Daarna rapen we paaseieren in de tuin  

van de pastorij. 

Lied  

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam. 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer, hoe heerlijk is uw naam. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam.  

Welkom 

Bidden om nabijheid 

Het doet ons, Christenen, elk jaar weer deugd 

dat de Kerk in de veertigdagentijd  

het goede en de solidariteit  

in ons wil wakker maken. 

Zo kunnen wij met Pasen opstaan als 

een beetje méér mens,

een beetje méér christen. 

Vasten is luisteren: 

anderen horen die ons nodig hebben, 

het is luisteren naar Jezus

die via het evangelie tot ons spreekt. 

Vaak komen wij daar niet toe. 
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Ik wens je liefde, blijdschap,  
vrede een heleboel geduld; 
vriendelijkheid, goedheid, trouw en  
tederheid, dat jij jezelf beheersen zult. 

Vasten is versoberen: 

ons vrij maken van vele dingen 

zodat we vrij zijn voor God en de medemensen. 

Vaak komen wij daar niet toe. 

Ik wens je liefde, ... 

Vasten is delen: 

delen wat we hebben,  

maar ook delen wat wij zijn.  

Delen van onze genegenheid 

en anderen laten delen van onze talenten, 

van ons opwekkend woord, 

van onze troost, onze vreugde en onze tijd. 

Vaak komen wij daar teweinig toe. 

Vasten is het spoor zoeken: het spoor  

van onze grote voorganger, Jezus Van Nazareth. 

Ik wens je liefde, ... 

Openingsgebed  
Laat ons in de woestijn van deze wereld 

U als bron zoeken, God, 

een bron van stromend water. 

Laat ons elkaar vinden op  

het kruispunt van onze wegen. 

Laat ons ieders stem erkennen, 

zodat wij elkaar verstaan. Amen. 

Inleiding op het evangelie 
Vandaag horen we een verhaal dat zich afspeelt  
bij de stadsbron van Sichar, 
een ontmoetingsplaats bij uitstek,  
want iedereen kwam daar water halen. 
Jezus raakt op die plaats in gesprek met  
een vrouw van een ander volk, een Samaritaanse. 
Iets wat eigenlijk niet hoort. 
Het loopt uit op een echte ontmoeting,  
en heeft dus iets bevrijdends. 
Scheidsmuren worden gebroken, nieuwe toekomst 
wenkt. Een verhaal van toen en voor vandaag. 

Evangelie  

Johannes 4,5-52 

Voorbeden 
Bidden we tot God, 

zodat onze wereld beter wordt voor iedereen: 

We bidden voor onze samenleving: 

dat zij kritisch blijft voor mensen  

die hard roepen en hun mening doorduwen, 

dat zij stem geeft aan wie niet gehoord worden 

of als onbelangrijk beschouwd, 

dat een beter leven voor iedereen  

ook steunt op meningen van minderheden. 

Respect, respect, in de wereld om je heen.  
Respect, respect,  
laat het zien aan iedereen. 
Respect, respect,  
door de dingen die je doet. 
Respect, respect,  
wees voor alle mensen goed.  

Voor onze gemeenschap en voor onszelf.  

Dat wij de openheid blijven houden om  

naar anderen te luisteren.  

Dat wij met respect in dialoog blijven gaan  

met andersdenkenden en andersgelovigen, 

in het besef dat onze gemeenschap  

hierdoor rijker wordt.  

Respect, respect, … 

Voor mensen in Burkina Faso  

waar boeren zoals Laurent,  

met respect voor oude landbouwtradities,  

aantonen dat nieuwe technieken haalbaar zijn.  

Dat zo hun landbouwgrond beter beschermd wordt 

en hun toekomst verzekerd.  

Respect, respect, … 

Wij bidden voor (…) 
Respect, respect, … 

Slotgebed 
God, 

Gij hebt uw Zoon Jezus naar de wereld gestuurd 

om Levend Water te zijn voor alle mensen. 

Hij zorgde ervoor 

dat de vrouw bij de put tot nieuw leven kwam. 

Doe zo ook met ons, God. 

Laat ons uw Woorden verstaan, 

zodat ons leven 

dat soms een dorre woestijn lijkt, 

tot een bron van leven wordt. 

Een bron waaruit iedereen putten kan. 

Dat vragen wij U voor vandaag en  

alle dagen van ons leven. Amen. 

Mededelingen 

Zending en zegen 



Inleiding op de communie 

Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld  

wat Hij bezat: 

zijn liefde voor ons, zijn leven. 

Als wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken, 

mogen wij Hem daarin ontmoeten. 

Communie 

Lied 

I have a Dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
If you see the wonder, of a fairy tale 
You can take the future, even if you fail 

I believe in angels 
Something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I Have a dream 

Ik heb een droom, die ‘k zing voor jou. 
Ik droom mezelf tot wat ik wou. 
Soms heeft het iets magisch,  
sprookjes worden waar. 
’t Geeft me moed en veerkracht, ‘ 
k sta voor alles klaar. 

Ik geloof in wond’ren, 
in iets positiefs in ieder mens. 
Ik geloof in wond’ren: 
vrede, vriendschap over elke grens. 
Zing met me mee: ik heb een droom. 
Zing met me mee: I have a dream… 

Lichtpuntje van de week 

In de gemeente Samba in Burkina Faso teelt 

Laurent Kebre met zijn familie sesam, gierst en 

sorghum op hun drie velden. Hij houdt ook 

geiten, schapen, pluimvee en een paar ossen 

die hem helpen bij het bewerken van de vel-

den. Laurent is een voorbeeld voor andere 

landbouwers in de gemeente. Hij geeft advies 

en mensen uit andere plaatsen komen zijn veld 

bezoeken. Soms aarzelen ze. Bij elke ontmoe-

ting luistert Laurent naar hun ervaringen en 

opmerkingen. Hij droomt ervan om meer land-

bouwers in zijn gemeente te overtuigen om 

aan duurzame landbouw te doen. Laurent is 

een activist met veel geduld. Elke dag opnieuw 

doet hij mee met de 25%-revolutie.  

Homilie 

Lied 
Light a candle for peace    
Light a candle for love  
Light a candle that shines all the way 
around the world  
Light a candle for me  
Light a candle for you  
That our wish for world peace will one day 
come true!  
(2x)  
Sing peace around the world  
Sing peace around the world  
Sing peace around the world  
Sing peace around the world  

Light a candle for peace…. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, onze Vader, 

die de schepping aan de mens toevertrouwde 

om ze volgens zijn droom verder uit te bouwen. 

Ik geloof in Jezus, 

die ons in woord en daad getoond heeft 

hoe wij levend water kunnen zijn. 

Ik geloof in de Geest, 

die ons de kracht, moed en durf geeft 

om dit waar te maken. 

Ik geloof in een Kerk van mensen, 

die samen bouwen aan Gods Rijk 

van vrede en gerechtigheid. Amen. 

KVM 

Kruisjes van ouders voor de vormelingen 

Gebed door de ouders samen 

God, wij hebben onze kinderen laten dopen. 

Gij blijft hen omringen met uw liefde,  

ook nu ze groter worden, 

ook in moeilijke dagen,  

ook wanneer de wereld hard en koud is. 

Het kruisje dat wij toen gaven,  

geven wij vandaag als teken  

dat wij onze kinderen willen voorgaan  

in alles wat goed is en leven geeft. 

Zo wordt Gij zichtbaar, God. Amen. 



Lied 
Valt alles tegen, sta je in de regen,  
wordt de hemel donker boven jou.    
Ben je de weg kwijt, onbekende wegen, 
loop jij je verloren in de kou.  

Blijf geloven in het wonder:  
na de nacht komt steeds een nieuwe dag.  
Met nieuwe kansen en met nieuwe dromen:  
dat je als een zon weer stralen mag.  

Vind je geen vrienden,  
blijf je steeds alleen staan,  
wordt de wereld donker rondom jou. 
Krijg je geen aandacht,  
blijft het steeds maar mis gaan,  
voel jij dat je ’t echt wel anders wou. 

Treuren en zeuren, kankeren en klagen  
maakt de wereld donker grijs en grauw.  
Denk positief en tracht elkaar te dragen: 
dan kleurt heel je hemel helder blauw.  

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 
voor jouw bijdrage. Maar heb je 
geen (klein-)geld bij, dan kan je 
indien gewenst, storten via je 
bankapp. Scan de QR-code 
(het bedrag kan je zelf aanpassen). 

Gebed over de gaven  
Ieders stem erkennen 
in de wirwar van ons samenleven: 
daartoe nodigt U, stuwende God, ons uit. 
Een tafel waar niemand geweerd wordt, 
gebroken brood, gedeelde wijn. 
Begin al maar, zegt Jezus 
en anderen zullen volgen. 
Ik heb het jullie toch voorgedaan! 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God, 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Wij moeten u wel danken, Vader, 
voor het wonder van uw schepping 
en voor het werk van verlossing, 
voor de gave van het leven dat ons vreugde biedt. 

Gij hebt ons geroepen om uw woord  
te spreken 
en uw leven te delen met elkaar. 
Gij hebt ons Jezus, uw Zoon gegeven 
om U te verstaan. 

Daarom loven en danken wij U, God en zingen: 

Laat het iedereen maar horen 
Jezus, de koning van ons hart, 
is in Bethlehem geboren. 
Het begin van een nieuwe start.  
Halleluia (8x) Gloria (8x)  
Ere zij God (4x)  

God, Gij hebt ons Jezus gegeven 
als een onmiskenbaar teken van leven. 
Op de laatste avond voor zijn dood 
heeft Hij dat duidelijk gemaakt 
voor zijn leerlingen en ook voor ons ... 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 

Dankend vieren wij samen het leven van Jezus. 
Geen leven is zo vruchtbaar geweest, 
geen mens was zo gegeven. 
Als bron van levend water 
leste Hij de dorst van vele mensen 
en maakte Hij eeuwig leven mogelijk. 
Hij is met U de weg gegaan ten einde toe, 
en zie, Hij leeft en is bron van leven  
voor alle mensen die in Hem geloven. 

In Hem breekt een nieuwe schepping door. 
Uit de dood ontspringt nieuw leven. 
Daarom voelen wij ons ook verenigd  
met allen die gestorven zijn 

Wat Gij begonnen zijt door Jezus, 
breng dat tot voltooiing door uw Geest. 
Hij zal ons vervullen met zijn kracht, 
want Hij is de Geest van de belofte. 

Zo worden wij uw mensen 
door Jezus Christus, 
totdat uw Rijk in vervulling komt. 
Amen.  

Onze Vader 

Gebed om vrede en vredewens 
Als wij om ons heen kijken, zien wij 
dat vrede vaak ver te zoeken is. 
Jezus, Gij hebt altijd geprobeerd vrede te zoeken, 
Gij had respect voor iedereen 
Ook mensen, die door iedereen verstoten waren 
hebt Gij aangesproken, om water gevraagd, 
de weg gewezen. 
Leer ons die openheid, die verdraagzaamheid, 
te versterken, 
het zijn eigenschappen die zo noodzakelijk  
zijn voor vrede. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven we ook elkaar een teken van vrede. 

Hevenu shalom alechem…  
Wir wollen Frieden für alle… 
We come to greet you in peace… 
Nous vous apportons la paix… 
Ik wens je vrede van God… 


